Aan het SRJO Bestuur.(per e-mail) Datum : 8 januari 2006

Beste SRJO bestuursleden, 0 ;u./%/ Pfu',&;p szl )

Mijn brief, “Shalom Philip” van 15-12-05, aan het SRJO bestuur, dat terecht afkeurende
kritiek uitlokte, bevatte behalve mijn legitieme protesten over het doel en het beleid van
de SRJO ook een aantal kwetsende passages aan het adres van de voorzitter.

Ik erken dat deze kwetsende passages niet op hun plaats waren en dat dat geen
fatsoenlijke manier van reageren is en ik bied hierbij dan ook mijn excuses aan.

Maar ik vraag wel begrip voor onze positie, in een situatie die zeker niet gerieflijk was.

Wij veronderstelden dat ALJH’s doelstelling en plan precies hetzelfde waren
als waarmee SINJOI al geruime tijd bezig is.

Nu jullie ons ontslagen hebben uit het Samenwerkingsverband en er nu eindelijk tijd is
om het probleem te analyseren, blijkt ons dat er grondige verschillen zijn tussen jullie
doelstelling, plan en strategie en die van ons.

Hier komt nog bij het zeer gecentraliseerde beleid dat jullie voeren, wat bij ons
zeer ongebruikelijk is en ons niet goed ligt.

Jukkie hebben het volste recht om jullie doelen na te streefen op de manier die jullie best
lijkt, en onze voortdurende weerstand vloeide dus voort uit een misverstand.

Ik denk dat het dus geen zin heeft om hier in te gaan op alles wat er tussen onze
organisaties en mensen gebeurd is en geen oude koeien uit de sloot te halen.

Wie zijn nu ondertussen verder gegaan met ons programma dat we onderbroken hadden
in de veronderstelling dat het Samenwerkingsverband deze zaak nu verder zou behartigen.

Indien jullie dat wensen kunnen we elkaar op de hoogte houden van onze activiteiten
en zonodig dingen van algemeen belang coordineren.

Het is dus ook niet meer nodig ons memos over roetinevergaderingen te sturen, tenzij
jullie besluiten iets bijzonders met ons te bespreken.

In dat geval is het wenselijk dat eerst met onze voorzitter op te nemen.

Met vriendelijke groet
Namens het SINJOI bestuur
Shalom Pront

Secretaris



