
Een harmonieus en gezond 2021 

Velen van u vieren op 25 en 26 december kerstmis en gaan op 31 december met oliebollen en 

champagne het nieuwe jaar in. Het Joodse Nieuwjaar valt weliswaar in september en de belangrijkste 

gebeurtenis in december is Chanoeka, wij ‘vieren’ echter allemaal ‘het leven’ en gaan met positief 

gemoed een nieuw jaar tegemoet. 

Wij wensen u derhalve een prachtig en gezond 2021 met gerechtigheid voor een ieder die dat eerder 

niet kende. Hoop doet leven en wij hopen vanuit het diepst van ons hart dat er ooit gerechtigheid 

komt voor de Joodse oorlogswezen.  

U kunt daar al enigszins aan bijdragen door ‘Mijn erfenis’ van Philip Staal te lezen opdat het grote 

onrecht, dat nog altijd leeft, niet wordt vergeten en wellicht…wellicht komt er in dit nieuwe jaar dat 

voor ons ligt eindelijk gerechtigheid. 
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