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Het gaat om de waarheid 

 

Vandaag deel ik graag een quote met u uit 'Mijn erfenis' van Philip Staal. Deze quote behoeft feitelijk 

geen enkele uitleg of toevoeging omdat het zó goed de beweegredenen van Philip weergeeft:  

"Om de drie tot vier maanden nodigen we zo’n twintig vrienden en bekenden uit om bij ons, in Pardes 

Hanna, te eten. Henneke kookt goed en is een uitstekende gastvrouw. Het is altijd gezellig en geeft mij 

de gelegenheid verslag uit te brengen over de voortgang van het onderzoek naar het restitutiegeld van 

de Tweede Wereldoorlog, beter bekend als de MAROR-gelden. 

Op een van die feestjes vertel ik over mijn speurtocht naar de erfenis van de oorlogswezen en wat mijn 

eerste conclusies zijn. Na mij verhaal komt Herman, een van de gasten, naar mij toe en vraagt: 

‘Waarom is dit onderzoek voor jou zo belangrijk, Philip?’ ‘De toenmalige regenten en de leiders van 

nu, weten meer dan ze loslaten’, antwoord ik zonder aarzeling. ‘Ik wil weten wat er gebeurd is met de 

erfenis van de oorlogswezen. Het gaat mij niet om het geld. Vijftig jaar geleden kon ik de erfenis van 

mijn familie goed gebruiken. Ik stond toen aan het begin van mijn carrière, was pas getrouwd. Niet dat 

ik vandaag de dag vies ben van geld, maar meer dan drie boterhammen per dag kan ik toch niet eten. 

Het gaat me om de waarheid.’ 
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